
 
Liturgie  

 

 

Zondag 7 april 2024                                                                                             
 

     

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 288: 2x Goedemorgen, welkom 
allemaal  
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 

– allen gaan zitten – 
 
Kindermoment 

 
– de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen 
het Licht mee – 

 
Kyrië 
 

Glorialied Lied 643: 1, 2, 5 en 7 Zing nu de Heer! Hij 
zag ons aan 
 

RONDOM HET WOORD 
 

Gebed om licht 
 

1e Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1- 6  (door de Lector) 
 

 

 
Zingen: Lied 428: 2x  Overvloedig geef Ik u  
 
2e Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 31  
 
Zingen: 528: 1, 3, 4 en 5  Omdat Hij niet ver wou zijn 
 
Overweging 
 
Youtube: Redeemed – Forever in love        (z.o.z) 
https://www.youtube.com/watch?v=xQiX-KXwpRg  
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen 
Onze Vader: Lied 371 

 
De kinderen komen terug, de jongsten kunnen 

worden opgehaald bij de oppas  
 
Toelichting bij de collectedoelen (door de diaken) 
 
Inzameling  van de gaven  
 
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 419: 1, 2 en 3 Wonen overal nergens 
thuis 
 
Zending en zegen, beaamd door 3x gezongen Amen 

  

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Regina Lafeber 
 
Ouderling van dienst: Daniëlle Brands 
 
Diaken: Gerton van den Bos 
 
Lector: Trijnie van de Vis 
 
Organist: Jan Hamberg 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen diaconie            
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Schuldhulpmaatje  Apeldoorn 
 

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

              
Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=xQiX-KXwpRg


Vertaling 
Redeemed – forever in love 
 
overweldig mijn ziel 
elke dag weer 
 
stel me gerust, God 
er is niets meer te zeggen 
 
wanneer Jij deze turbulentie zachtjes omarmt 
met kalmte 
wanneer Jij me laat zien wat Je voor mij hebt 
gedaan 
in mijn duisternis 
 
Je mag mijn hart nemen 
heel het in Jouw liefde 
ik zal me Jou herinneren 
 
ik kan hervorming zien 
door zegeningen van boven 
alles wat Jij hebt gedaan 
 
in Jouw handen kan ik de pijn zien 
die het kostte om te overwinnen 
in Jouw ogen zie ik een liefde zo diep en ik vraag 
me af 
 
verdien ik echt een plek naast Jou 
mag ik echt kijken 
in de ogen van mijn Maker 
puur als goud 
de schoonheid ontdekken 
van Jouw ziel 
 
er is geen andere God 
dan Jij, o Heer 
Jij hebt mijn hart veroverd 
en mij heel gemaakt 
 
mijn God, Gij hebt mij op mijn klacht 
genezen en mijn smart verzacht 
ik zal met mijn hart en mond, o Heer 
steeds uw naam verhogen en uw eer 


