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Zondag 9 juni 2024

Viering Maaltijd van de Heer

VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
— allen gaan, zo mogelijk, staan —

Openingslied: ZZZ 93 Dit huis is een huis waar de
deur openstaat

Stilte
Bemoediging
Drempelgebed in beurtspraak
— allen gaan zitten —
Kyriegebed met gezongen kyrié Lied 301h

Glorialied: Lied 304 Zing van de Vader, die in den
beginne

RONDOM HET WOORD
Gebed
Schriftlezing: Marcus 3 : 20 — 35 (door de lector)

Zingen: Lied 313 : 3 en 4 De geesten onderscheiden
gaf God ons als gebod

Uitleg en Verkondiging

Zingen: Lied 834; Vernieuw Gij mij, 0 eeuwig licht
RONDOM HET DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed

— De kinderen komen terug —
Toelichting bij de collecten  (door de diaken)
Inzameling van de gaven, klaarmaken van de tafel
Nodiging

Wij wensen elkaar vrede

Gezongen en gesproken tafelgebed (in beurtzang)
Die naar menslijke gewoonte (ZZZ 621)

Delen van brood en wijn
Hand in hand bidden wij het Onze Vader
De tafel wordt afgedekt
OP WEG
— allen gaan, zo mogelijk, staan —

Slotlied: Wij vierden hoe Gods eerste Woord ons met
elkaar verbindt (z.0.z)

Zending en zegen, beaamd door 3x gezongen Amen

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: Ds. Eline van Iperen

Ouderling van dienst: Annemieke van de Giessen
Diaken: Wim Hart

Lector: Ria Hart

Organist: Jan Hamberg

Bestemming collecten:
1: Diaconie.
2: Kerk.

Uitgang: Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43

Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696

o.v.v. collectegeld

Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie o0.v.v.
uitgangscollecte

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube




Wij vierden hoe Gods eerste Woord
ons met elkaar verbindt;

te zingen van zijn liefde maakt

ons tot zijn huisgezin.

Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;

wij raken aan elkaar gehecht

over de grenzen heen.

Want niet de grond waarop wij staan,
noch bloed maakt ons verwant,
alleen het onderweg zijn naar

dat verre vaderland.

Maar hier mocht de oase zijn

waar wij werden gelaafd:

wat ons beloofd is heeft voorgoed
het reizen licht gemaakt.

Wij vonden leven in dit Woord,

wij deelden hier het Brood

dat spreekt van Hem die tot het eind
ons al zijn liefde bood.

Wij schuilden even bij elkaar

en putten uit de bron,

als reisgenoten naar de stad

waar God straalt als de Zon.

(Tekst: Sytze de Vries)



