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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Psalm 97:1 en 5 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 97: 6 
 

– allen gaan zitten – 
 
Kinderdienst + Inleidende woorden 
 
– de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen 
het Licht mee – 
 
Kyrie met als antifoon: Lied 367d 
 
Glorialied: Lied 302:1 en 3 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
 

 
Bijbellezing Oecumenisch Leesrooster:  
     Ezechiël 17: 22 – 24 [NBV 21] 
     Marcus 4: 26 – 34 [NBV 21]    (door de lector) 
 
Zingen: Lied 923 
 

Verkondiging  
 
Zingen: Psalm 80:1, 4 en 6 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 

– De kinderen komen terug – 

Toelichting bij de collecten     (door de diaken) 
 
Inzameling  van de gaven  
  
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 868: 1, 2, en 5 
 
Zending en Zegen, gevolgd door gezongen Amen 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Aad Woudenberg    (Harderwijk) 
 
Ouderling van dienst: Riet van den Brand 
 
Diaken: Gerton van den Bos 
 
Lector: Bert Brink 
 
Organist: Ingeborg van Dokkum 
 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen diaconie.            
             2: Kerk. 
 

   Uitgang: Stichting Sant’Egidio  Apeldoorn 
 

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

           Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



 

Bij de zondag: 
Het is vandaag de derde zondag na Trinitatis en de kleur is groen. Ik mag vandaag een keer als gastvoorganger 

bij u zijn en dat is dus een wederzijdse kennismaking. Maar wat mooi dat we op voorhand al broeders en 

zusters van elkaar zijn en kinderen van één Vader. Wij volgen gewoon het Oecumenisch Leesrooster. Dit 

kerkelijk jaar zijn de evangelie-lezingen uit Marcus. Nu dus Mc 4:26-34. Als begeleidende lezing is gekozen 

voor Ezechiël 17:22-24. In dit hoofdstuk gaat het over Zedekia en de koning van Babel, over een ceder, een 

wijnstok en een arend. Allemaal beeldspraak, zoals overigens ook de gelijkenis van het mosterdzaad. Hoe we 

dat actueel krijgen… dat is de uitdaging voor vandaag. Met vriendelijke groet, ds. Aad Woudenberg, 

Harderwijk 
 


