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Zondag 21 juli 2024                                                                             
 

     

 

VOORBEREIDING 
 

Muziek 
 

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 223 : 1 en 2 (Opstaan, morgen, 
weg je sluiers’) 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Vervolg openingtslied Lied 223 : 3 

 
– allen gaan zitten – 

Inleiding 
 
– de kinderen kunnen, als ze dat willen, naar 
beneden en nemen het Licht mee – 
 
Kyrië  
 
Gloria: Lied 150a : 1, 2, 3 en 4 (Geprezen zij God)   
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Schriftlezing: Daniël 2 : 1 - 12   
 

 
Zingen: Lied 779 : 1, 3, 4, 5 en 6 (In de ongerepte 
morgen)  
 
2e Schriftlezing: Daniël 2 : 24 – 49  
 
Zingen: Lied 747 : 1, 2, 4 en 8 (Eens komt de grote 
zomer)  
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 900, 3x (‘Nada te turbe’)  (z.o.z.) 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 
Onze Vader 
 

– De kinderen komen terug – 

Toelichting op de collecten (door de diaken) 
 
Inzameling  van de gaven  
  
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 939 : 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, 
mijn kracht)  
 
Zending en Zegen, gevolgd door gezongen Amen 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Regina Lafeber 
 
Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos 
 
Diaken: Bert Brink 
 
Lector: Ria Buis  
 
Organist: Jan Hamberg 
 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Diaconie          
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting ‘de Herberg Apeldoorn’ 
 

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

           Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 



Lied 900 – Nada te turbe 
 
Nada te turbe, nada te espante;  Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 
quien a Dios tiene nada le falta.  wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort, 
Nada te turbe, nada te espante;  laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 
sólo Dios basta.     God alleen is genoeg. 
 


