
 

 
Liturgie  

 

 

Zondag 1 september 2024                                                                                                    
 

     

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 139 : 1 en 2 (Heer die mij ziet 
zoals ik ben) 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
Vervolg openingslied: Lied 139 : 7  
 

– allen gaan zitten – 
 

– de kinderen kunnen, als ze dat willen, naar 
beneden en nemen het Licht mee – 

 
Kyriëgebed (met gezongen kyrië Lied 301h) 
 
Glorialied : Aan U, Vader alle glorie (z.o.z.) 
 
RONDOM HET HOREN 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Marcus 8 : 22 - 30  (door de lector)  
 
Zingen: Lied 321 : 1, 2, 5, 6 en 7 (Niet als een storm, 
als een vloed) 
 
 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 487 (LdK) : 1, 2 en 3 (De Heer heeft mij 
gezien en onverwacht) 
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen 
Onze Vader (Lied 1006) 
 

– De kinderen komen terug – 

Toelichting bij de collectedoelen (door de diaken) 
 
Inzameling  van de gaven  
  
 
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 1000 (Wij zagen hoe het spoor van 
God sporen van mensen kruiste) 
 
Zending en zegen, gevolgd door gezongen Amen 
 
Muziek 
 
 
 

 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Tina Dijk 
 
Diaken:  Bert Brink 
 
Lector:  Chris de Winter 
 
Organist: Jan Hamberg 

 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Diakonie         
             2: Kerk 

   Uitgang: Stichting ‘Leergeld Apeldoorn’ 
 

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 
 



 

 
 

Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie (tekst Sytze de Vries, melodie lied 103c) 
 
Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 
 
Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 
 
Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 
 

 


