Liturgie

o

<
€< l‘

7" T
A »

L
@& . W

Zondag 27 oktober 2024

Dienst van Schrift en Tafel

VOORBEREIDING
Muziek
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
— allen gaan, zo mogelijk, staan —
Openingslied: ‘Bijeengeroepen uit onze huizen’
(van Geert Tromp, mel. Lied 675)
Groet, bemoediging en drempelgebed

— allen gaan zitten —

— de kinderen gaan naar hun eigen ruimte en nemen
het Licht mee —

Kyriegebed met gezongen Kyrié eleison

In beurtspraak (een tekst van christenen uit de
Filipijinen)

Glorialied: Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’
RONDOM HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: Marcus 10 : 46 - 52 (door de lector)

Zingen: Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 1000 : 1, 2 en 5 ‘Wij zagen hoe het
spoor van God sporen van mensen kruiste’

RONDOM HET DELEN
Voorbeden, stil gebed

— De kinderen komen terug —
Toelichting bij de collecte doelen

Inzameling van de gaven en klaarmaken van de
tafel.

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe
Gezongen en gesproken tafelgebed (Lied 403 d)
Nodiging
Delen van brood en wijn
Hand in hand bidden wij het Onze Vader
De tafel wordt afgedekt
— allen gaan, zo mogelijk, staan —
OP WEG
Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen

Zending en gezongen zegen, gevolgd door
gezongen amen (1 x)

Aan de dienst werken mee

Mededelingen

Voorganger: Ds. Eline van Iperen
Ouderling van dienst: Chris de Winter
Diaken: Melcher Zeilstra

Ria Buis

Lector:

Organist: Paul Gelderloos

Bestemming collecten:
1: Kerk in Actie Werelddiakonaat
2: Kerk
Uitgang: Stichting ‘Leergeld Apeldoorn’

Diakonie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43

Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696

0.v.v. collectegeld

Uitgangscollecte: zie bankgegevens diakonie o0.v.v.
uitgangscollecte




Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube

Bijeengeroepen (tekst: Geert Tromp, melodie: lied 675)

Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen

roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven,
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten,
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen,

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!



